
 

 

OP ZOEK NAAR OPWEKKING 
DAG 3 - OVERGAVE IS DE SLEUTEL 
 
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een 
levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12:1 
  
Mijn reis 
Ik was een zakenman, 36 jaar oud, toen een vriend die predikant was plotseling op 41-jarige leeftijd overleed. 
Dit riep de vraag bij mij op: wat zou er gebeuren als God mij zou roepen om predikant te worden? Ik wilde dit 
helemaal niet. Een week lang vocht ik bitter en onderhandelde ik met God - 's ochtends,' s middags en 's 
avonds. Ik legde Hem uit hoe ik Hem op andere manieren kon dienen. Blijkbaar hoorde Hij mijn bezwaren 
niet, en terwijl ik bij mijn bed knielde en ik geen tegenargumenten meer kon verzinnen, kwam er een stille 
gedachte bij mij op: God houdt van jou! En ik dacht: ja, ik geloof dat. 
Na een paar minuten leidde het vertrouwen in Gods liefde mij ertoe dat ik mij volledig overgaf. Toen had ik 
vrede. En anderhalf jaar later riep de Heer mij om predikant te worden. Jaren later ben ik Hem nog steeds zo 
dankbaar. Het was Zijn eindeloze liefde en wijsheid die mij een hele andere weg liet zien dan wat ik in 
gedachten had. Nu zie ik dat deze overgave grote zegeningen in mijn leven heeft gebracht. God leidde mij op 
de best manier mogelijke. 
 
Waarom overgave? 
Zoals Garrie F. Williams schrijft: "Volledige overgave is de sleutel tot verlossing, tot wedergeboorte, tot 
overwinning over zonde en verleiding, en tot volheid van de Heilige Geest" (Hoe vervuld te worden met de 
Heilige Geest en het weten). We kunnen deze bemoedigende boodschap niet genoeg benadrukken. 
Net zoals ik mij moest overgeven voordat God mij volledig kon gebruiken, zo moest de apostel Paulus zijn 
oude leven en plannen opgeven toen God hem riep op de weg naar Damascus. In zijn brief aan de Romeinen 
drong Paulus er later bij de gelovigen op aan om "uw lichaam als een levend offer te offeren" en "elk deel van 
uzelf aan Hem aan te bieden als een instrument van gerechtigheid" (Romeinen 12:1; 6:13,) 

Velen hebben zich niet overgegeven aan God (vaak uit onwetendheid) en hebben in plaats daarvan hun leven 
in eigen hand genomen. Zij hebben een gebrek aan de kracht van de Heilige Geest, de gave die alle andere 
gaven van God voortbrengt. “Maar net als elke andere belofte wordt deze onder voorwaarden gegeven. Er 
zijn velen die geloven en beweren aanspraak te maken op de belofte van de Heer; zij praten over Christus en 
over de Heilige Geest, toch ontvangen zij geen voordeel. Zij geven de ziel niet over om geleid en 
gecontroleerd te worden door de goddelijke agentschappen.” (The Desire of Ages, p. 672). 

Als mensen verzetten wij ons tegen het opgeven van onze vrijheid, maar God verlangt het tegenovergestelde 
voor ons: “God verlangt ernaar ons te genezen, ons te bevrijden. Maar omdat dit een volledige transformatie 
vereist, een vernieuwing van onze hele natuur, moeten wij ons volledig aan Hem overgeven.” (Steps to Christ, 
p. 43). 

Een leven van zonde is niet zo vrij als wij ons dat graag voorstellen. “Elke ziel die weigert zich aan God te 
geven, staat onder controle van een andere macht. Hij is niet van zichzelf. Hij praat misschien over vrijheid, 
maar hij bevindt zich in de meest verachtelijke slavernij. Hem is niet toegestaan de schoonheid van de 
waarheid te zien, want zijn geest staat onder controle van Satan. Terwijl hij zichzelf vleit dat hij de dictaten 
van zijn eigen geweten volgt, gehoorzaamt hij de wil van de prins der duisternis. Christus kwam om de 
ketenen van de zonde-slavernij van de ziel te verbreken.” (The Desire of Ages, p. 466) 



 

Wat verliezen we door ons aan Christus over te geven? Hij is in staat om ons te bevrijden van de tirannie van 
onszelf - van afgunst, wrok, ruzie, hebzucht, verslaving, woede, trots, verwaandheid, ontmoediging, 
minderwaardigheidscomplexen en meer. Bedenk dat ieder mens zijn of haar grootste probleem is. U bent uw 
eigen grootste probleem. "In de verandering die plaatsvindt wanneer de ziel zich aan Christus overgeeft, ligt 
het hoogste besef van vrijheid." (The Desire of Ages, p. 466) 

Maar een pottenbakker kan alleen werken met de klei die hij in zijn handen heeft. Daarom bieden we onszelf 
aan God aan. “De overgave van al onze krachten aan God vereenvoudigt het levensprobleem enorm. Het 
verzwakt en maakt een einde aan duizend worstelingen met de hartstochten van het natuurlijk hart.” (My 
Life Today, p. 6). 

Alleen overgave leidt tot blijvende vreugde. “Zij die Christus op zijn woord nemen en hun ziel aan Hem 
toevertrouwen, hun leven aan Zijn wil geven, zullen vrede en rust vinden. Niets van de wereld kan hen 
verdrietig maken als Jezus hen blij maakt door Zijn aanwezigheid. In volmaakte berusting is er volmaakte 
rust.” (The Desire of Ages, p. 331) Hij nodigt u vandaag uit om die volmaakte rust te ervaren! 
 
Gods Woord bidden 
Maak ons instrumenten van Uw liefde 
“En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter 
beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 
gerechtigheid zijn voor God.” (Romeinen 6:13). 
Heer, wij willen U elk deel van ons leven geven. Gebruik ons als instrumenten voor Uw glorie. 

Maak van ons leven een daad van aanbidding 
"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een 
levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst." (Romeinen 12: 1). 
Vader, hartelijk dank voor de uitnodiging om nieuwe schepselen te worden. Laat ons zien hoe we ons 
dagelijks zonder enige terughoudendheid aan U kunnen overgeven. Help ons U in alle dingen te volgen door 
Uw kracht. 

Bescherm ons tegen de boze 
"Wij weten dat eenieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en 
de boze heeft geen vat op hem." (1 Johannes 5:18).  
Heer, dank U voor de belofte om ons te beschermen tegen de boze wanneer we ons aan U overgeven. Leid 
ons op Uw pad naar volmaakte vreugde. 
 

Meer gebedssuggesties 
Dank en lof: dank voor specifieke zegeningen en prijs God voor zijn goedheid. 
Belijdenis: neem een paar minuten voor een persoonlijke belijdenis en dank God voor zijn vergeving. 
Begeleiding: vraag God om u wijsheid te geven voor huidige uitdagingen en beslissingen. 
Onze kerk: vraag God om de inspanningen van onze lokale, regionale en wereldkerk te zegenen. 
Lokale verzoeken: bid voor de huidige noden van kerkleden, familie en buren. 
Luister en reageer: neem de tijd om naar Gods stem te luisteren en reageer met lof of gezang. 
 

Voorstel liederen 
SDA Hymnal: I Surrender All (#309); Have Thine Own Way, Lord (#567); Take My Life and Let It Be (#330); 
Under His Wings (#529); It Is Well (#530); Just as I Am (#313 


